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Ginderbroek  

Terugblik in 1922 
 

 

 

 
 

 
 

 

DE GAZET VAN MOLL blijft innig verkleefd aan het oude Vlaams, aan de 
oude Vlaamse volksspreuken en zeden. Zij zegt dan gelijk moeder en 
grootmoeder, gelijk de oudjes het zegden: ‘Ik wens u een ZALIG Nieuw-
jaar.’ Noch min, nog meer. Zalig Nieuwjaar.  
Dit woordje ‘zalig’ bevat zeker al wat men aan de evenmens wensen kan. 
Zalig beduidt geluk in ons welzijn. ’t Geluk in gezondheid, we wensen dit 
uit ter harte aan landbouwer, werkman, burger en rijken.  
Zalig Nieuwjaar aan u, landbouwer en werkman, die de steun van uw ge-
zin zijt, opdat God uw werk zegene en dat nieuwe vooruitgang in uw vak 
u nieuwe aangroei in loon moge bijbrenge. 
Zalig Nieuwjaar aan u allen, nijveraars en handelaars, opdat uw nijver-
heid, uw handel meer en meer bloeie voor uw welzijn en voor het welzijn 
van eenieder. 
Aan allen voor het geluk van elk huisgezin, ouders en kinderen: 
Zalig Nieuwjaar. 
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Zoals we eertijds Het Nieuwsblad van Mol, het Zoeklicht, de Streek-
krant en Uit in Mol in de brievenbus ontvangen, had je in het jaar 
1922 twee belangrijke abonnementen van weekbladen:  

Gazet van Moll 
Het Annoncenblad van Moll 

 
Zo essentieel waren die plaatselijke weekbladen dat Rik Berghmans 
(1900-1988) uit de Hooistraat annonces eruit aan zijn blinde vader 
moest voorlezen, vooral de verkopingen mochten niet gemist worden. 
 
We hebben deze winterperiode die oude weekbladen uit 1922 haar-
fijn doorbladerd en heel wat interessante artikels over de levenswijze 
in dat jaar en annonces van de toenmalige handelaars uit onze wijk 
aangetroffen. We laten ze niet in onze computer verkommeren, maar 
feestelijk aanbrengen bij hun honderdjarig bestaan ervan. 

 
 
 
 
 
 

Het Annoncenblad van Moll begon in 1922 aan zijn 46ste jaargang of 
was gestart in 1876 en Gazet van Moll aan zijn 38ste of begonnen in 
het jaar 1884.  
Het oudste plaatselijk weekblad in onze streken was dat van Geel 
met zijn 70ste jaargang of in 1852 aan de slag gegaan.  
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Wat gebeurde er in 1922,  

honderd jaar geleden?  
 
Het is vooral een jaar dat de mensen nog volop de naweeën van de 
Eerste Wereldoorlog aan het opruimen waren.  Die oorlog van 1914-
18 had in de levenswijze van de mensen erg ingehakt. Ook nog in de 
naoorlogse jaren. Vele trauma’s moesten nog weggewerkt worden.  
 
Jules Raus uit Ginderbroek was een van de zeven gesneuvelde van 
de wijk. Hij was geboren in 1895 in Geel en  be-
hoorde bij het leger tot het 5e Linie-regiment 1e 
Compagnie.  

Op 14 oktober 1918 stond Jules met enkele 
mannen in een groepje wat te kletsen, toen een 
obus op hen neerplofte. Jules was er erg aan 
toe. Hij werd met de trein naar het hospitaal te 
Boubourg vervoerd, waar hij echter twee weken 
later overleed, op 30 oktober 1918, enkele dagen 
voor de wapenstilstand werd ondertekend.  
Hij werd vereerd met het Oorlogskruis. 
 

 
 
Op 3 september 1922 werd 
zijn lichaam naar Mol over-
gebracht om opnieuw be-
graven te worden. 

 
 
 

Het Annoncenblad van Moll, 2 
september 1922 
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In het volgende bericht dienden de leden van de weerstandgroep zich 
te melden, ook wie nog geen lid zijn, maar tijdens de oorlog in het 
buitenland verbleven.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom ging die vergadering van de leden van 
het Geheim Burgerleger door in het Hooghuis in 
Ginderbroek?  
In het Hooghuis woonde toen Smed Mols die 
naast zijn smidse ook een herberg uitbaatte. 
Tijdens die oorlog van 1914-18 hielp hij volk 
over de Hollandse grens smokkelen, samen met 
zijn broer die in de Stationsstraat woonde.  
Ze werden echter verraden en moesten onder-
duiken. Smed Mols werd bij verstek tot twaalf 
maanden veroordeeld voor het oversmokkelen van brieven.  
Daarom vluchtte hij naar het ‘buitenland’, naar Engeland, waar hij als 
smid in een fabriek te werk werd gesteld.  

 
Deze foto is genomen tij-
dens de Eerste Wereldoor-
log toen smid Mols in Enge-
land verbleef. Als aanden-
ken stuurde zijn vrouw een 
familiefoto met hun kinderen 

naar Engeland.  
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V.O.S. 
 
Het verbond van de Vlaamse Oud-Strijdersbond werd in 1919 boven 
de doopvont gehouden en telde na enkele jaren al 750 afdelingen en 
80 000 leden. In elk dorp waren er feestelijkheden bij de terugge-
keerde ‘helden’ en de bond hield vergaderingen om hun materiële en 
financiële belangen en morele erkenning te verdedigen. Ze organi-
seerde daarna vredesoptochten, ijverde voor amnestie en de Ijzerbe-
devaarten  werden voor de leden een vaste waarde. 

 
 
 
 
Meteen na de oorlog 
werd het verbond van 
de Vlaamse Oud-
Strijdersbond (V.O.S.) 
opgericht.  
Ze organiseerde vre-
desoptochten, ijverde 
voor amnestie en richt-
te Ijzerbedevaarten in.  
 
Volgens deze annonce 
organiseerde het 
V.O.S. een vredestocht 
in Mol op 11 november 
met een tocht, ook  
door de Nieuwstraat, 
Ginderbroek en tot aan 
de Borgerhoutsendijk. 
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Genebroek, Ghinderbroek, Ginderbroek 
 

‘Ten Broecke’ is de eerste naam van onze wijk. Ze kwam onder meer 
voor in de belastingboeken van 1472. Of  550 jaar geleden  
Volgens de plaatselijke weekbladen kunnen we besluiten dat de 
naam ‘Genebroek’ tot 1880 overheersend was, maar dan geleidelijk 
uitsterft en vervangen wordt door ‘Ghinderbroek’. Opmerkelijk want in 
heel het land wordt ‘gene’ alleen in Mol ingewisseld voor ‘ginder’ en 
dat zijn Ginderbroek en Ginderbuiten. 
Na een korte tussenperiode van ‘Ghinderbroek’ met ‘gh’ wordt vanaf 
1935 nog uitsluitend de wijknaam Ginderbroek gebruikt. 
 
1922 is duidelijk een overgangsjaar: de schrijfwijze ‘Genebroek’ is het 
uitsterven nabij, ‘Ghinderbroek’ met ‘gh’ wordt nog geduld, maar 
‘Ginderbroek’ heerst al.  
 
Wat we aan onze wijknaam zo fijn vinden, is dat er nergens in het 
land een replica ervan bestaat. Onze wijknaam is uniek, want met de 
hand op ons hart: nergens bestaat Ginderbroek.  
 
Het oudste naambord van onze wijk hangt tegen de woning van 
Staes Sport. 
 

 

Het oudste straatbord, op de gevel van Staes Sport: Ginderbroek 
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Dag van de voetgangers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oorlog aan de Voetgangers 
Het zal weldra met de voetgangers gaan gelijk met de Mohikanen.  
En dat zal niet lang meer duren: de oorlog is aan de voetgangers ver-
klaard. Alle dagen vallen er doden en worden er mensen verminkt. Zij 
welke de misdaad begaan – als het nog een misdaad is, wel te verstaan 
– hebben de speciale naam van doodrijders, gelijk in het land van Val-
kenburg Bokkenrijders zijn. 
Deze soort van rijders zullen wel tot de legende behoren, tot het rijk van 
de inbeelding, maar de doodrijders behoren tot de werkelijkheid. Het is 
een bedrijf geworden en het nieuws dat iemand aangereden is of verplet-
terd, is alledaags nieuws. Men leent er geen aandacht meer aan. Al wat 
zich op wielen kan bewegen, heeft beslist de kamp aan te gaan tegen de 
voetgangers. Er bleef aan deze niets meer over dan de voetpaden en de 
trottoirs, maar deze ook worden hun stilaan ontfutseld in de grote steden 
en de buitenplaatsen apen het hier en daar al na, door een nieuwe soort 
wieltjesrijders. Ge kunt in de grote stad niet meer vreedzaam op een 
voetpad gaan of staan, of ge krijgt in de benen van die rolrijtuigjes waar-
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op een jongen of een meisje staat, en die ze ‘trottinettes’ noemen. ’t Is de 
laatste uitvinding! Ze kost bijna niets en verspreidt zich in de volkrijke kin-
derwereld. Weldra zal ze zoveel bezitters van het rolrijtuig tellen als er 
auto’s en moto’s zijn, die nu niemand meer missen kan, als hij over enige 
duizenden franken te beschikken heeft. 
De wereld van de voetgangers vermindert van dag tot dag omdat er voor 
die ongelukkigen in de steedse straten geen plaats meer overblijft. Wa-
gen ze zich op straat, ze lopen gevaar dood naar huis worden gebracht. 
Er zal hun weldra niets beters te doen vallen als te klauteren langs de 
dakgoten van de huizen… wanneer er een boodschap te verrichten valt. 
En dan zal de straat geheel en gans aan het wieltjesvolk behoren gelijk 
de lucht aan de vliegers en de zee aan de zeevaarders behoort. 
Wieltjesmannen, vliegeniers en zeerobben, juicht en jubelt maar! 
Al dat volk heeft geen voeten meer nodig. De rijtuigen, de spoorwegen, 
de trams, de vliegtuigen, de auto’s, moto’s en velo’s, de sidecars en de 
trottinettes hebben de voeten en dus ook het te voet gaan, bijna nutteloos 
gemaakt. Met de schoenmakerstrein, dat wil zeggen te voet, wilt of durft 
geen bediedenswaardige reis meer aanvatten. 
Alles werkt mede om de voeten onbruikbaar te maken. Niet alleen de 
voertuigen, doch ook de nauwe modeschoeisels en de hoge hieltjes van 
de vrouwenwereld zijn regenrecht tegen het gebruik van de voeten. De 
voeten, nutteloos geworden, zullen zich dan vervormen en verdwijnen, 
vergroeien met de rest van het lichaam.  
Alles werd met een doel geschapen, de voeten voor te gaan, de mond 
om te eten, de neus om te rieken en er een nijper op te zetten. Als het 
werk niet meer gedaan wordt, wordt het werk- en zintuig overtollig, en 
kan gemist worden. Als de mensen eens aan het vervormen of het nieuw-
mode-maken is, kent hij geen palen meer. Hij gaat tot het uiterste, dikwijls 
naar zijn ondergang: maar dat weet hij niet. Hij heeft zijn specialiteit en ijlt 
immer voort. 
De geest is een machtig machine geworden. De hele mens wil ook een 
machine worden. Door machines zal het mensdom en de wereld uiteen 
vallen. Thans zijn ze bezig met helse machines uit te denken om de oor-
log korter te maken, en dat sinds ze zo plechtig beloofden dat er geen 
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oorlog meer zou uitbreken. Heel de oorlog zal een machinewerk zijn om 
mensen te verdelgen, vooral mensen die nog voetgangers zijn. 
Ziet maar  eens wat ze met de voetgangers in de oorlog doen. Ze sturen 
ze met duizenden in dichte gelederen voorop en dan beginnen ze er aan 
beide zijden in te schieten, en nog wel met de zwaarste kanonnen die 
soms zelfs niet meer weten waar ze schieten als deze te ver vooruitgaan 
en de lijn van de ‘tire de barrage’ overschrij-
den. De voetgangers worden gelijk de koren-
aren weggemaaid – Iedereen heeft het tegen 
hen, zo bij oorlogs- als bij vredestijd. Rampza-
lig te voet gaan in de stad dat u alle ogenblik-
ken ten blootstelt doodgereden te worden.  
Arme voetgangers, ik beklaag u. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
We zouden dit artikel ook in ons Wijkkrantje kunnen publiceren, want 
op die honderd jaar tijd is er nog niet veel veranderd. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden uit 2022 … 



 10 

De jaarlijkse wapenschouwing,  

de monstering of ‘revue’ 
 

Als je van de troep af 
was, moest je elk jaar 
naar de gendarmerie om 
je eigen aan te geven 
voor de wapenschou-
wing, de monstering of 
‘de revue’ genoemd.  
Op de binnenplaats van 
de gendarmerie moest 
dan iedereen in de rij 
gaan staan en dan volg-
de het appel zoals bij de 
troep. Voor mijn tijd ge-
beurde dat onder de lin-
den van de Markt van 
Mol, vertelde Rik 

Berghmans (1900-1988) uit de Hooistraat er nog bij. 
Het was een ‘inspectie’ van de afgezwaaide soldaten om na te kijken 
of ze bijvoorbeeld hun volledig soldatentenue nog hadden.  
Om op die dagen een braspartij te vermijden mocht men in de na-
middag niet meer rondlopen in zijn uniform en zo moesten de jonge 
mannen nog eerst naar huis in de hoop dat ze niet meer zouden te-
rugkeren. 
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Henri Verschoore 
 

Wie was Henri Verschoore? 
Hij was een ‘Vlaanderaar’, die in 1898 in Sint-Jan bij Ieper is geboren.  
Toen Henri 18 jaar was, werd hij in 1916 opgeroepen en ingelijfd in 
het Belgisch leger. Nog twee jaar vocht hij mee aan het IJzerfront. 
Na de oorlog legerde zijn compagnie hier aan de Hollandse grens.  
Hij logeerde bij de grafmaker in Dessel.  
Na zijn legerdienst bleef Henri hier rondhangen. Hij had in de Vlaan-
ders geen echte thuis meer, want zijn ouders waren naar Frankrijk 
getrokken, waar zijn vader als landbouwer-werkman de kost verdien-
de.  
Henri Verschoore leerde Julia Dierckx uit de Oude Molenstraat ken-
nen op een kermis in Mol. Ze trouwden op 14 november 1919. Julia 
verhuisde eerst mee naar de ‘Vlaanders’. Maar al vlug kwamen ze 
toch terug naar Mol en namen hun intrek bij haar ouders in de Hoog-
straat, nummer 79.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op den Berg omstreeks 1925 (nu de Hoogstraat)  
Op de voorgrond staat Jef, de broer van Julia Dierckx, met paard.  
In deze straat met een mest- en strooiselhoop voor de deur heeft Julia haar 
jeugd doorgebracht. Voor de woning staat ook een gemeenschappelijke wa-
terput die door gezinnen uit de buurt mocht gebruikt worden. 
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Een jeugdfoto van Julia en 
Henri in België, nog in zijn sol-
datenuniform. 

 
Twee broers en een zuster van Henri Verschoore waren al naar Ca-
nada geëmigreerd. En in 1927 scheepte hij ook in naar Canada. Hij 
zou enkele maanden later gevolgd worden door zijn vrouw Julia Dier-
ckx en hun drie kinderen: Het avontuur te gemoed. Ze vestigden zich 
in de provincie Ontario, ten westen van de steden Ottawa en Toronto.  
Ze kochten in de provincie Ontario een farm met de omliggende 
grond. Het domein had de grootte van heel het vroegere Mols Veld, 
vertelden ze. Ze waren verplicht tijdens het eerste jaar een aantal ha 

tarwe en sui-
kerbieten te 
zaaien, het 
tweede jaar 
iets meer. Het 
was beste 
grond en hun 
leven zag er 
rooskleurig uit. 

 
 

Hun farm met 
50 ha land  
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Of Julia Dierckx in Canada dadelijk de beloofde welstand heeft ge-
vonden, weten we niet. Immigreren betekende immers hard werken, 
tegenslagen overwinnen en er pas later de vruchten van plukken. 
 
Henri Verschoore was een levendig mens, maar ook een uitdager en 
iemand met dikdoenerij. Terwijl hij hier in Mol verbleef, heeft hij hier 
zelfs ‘koers’ gereden. Het was een winnaar, maar in het Kampioen-
schap van Mol had hij niet meegereden. Hij werd daarover aange-
sproken en men beweerde zelfs dat hij schrik had om te verliezen. 
Hiermee was hij natuurlijk in zijn eer gekrenkt en in een annonce van 
Het Annoncenblad van Moll van 1922 daagt hij iedereen uit voor een 
duel: een wedstrijd van 200 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kampioen van Mol, een zekere Jozef Van Dingelen die in zijn eer 
gekrenkt is, daagt Henri Verschoore uit in een volgende annonce:  
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Sport. Groot Gedacht. Dezer dagen ver-
scheen er een uitdaging vanwege Henri 
Verschoore om een baankoers te rijden over 
een afstand van 200 km. Die werd nog de-
zelfde dag door mij aangenomen, Jozef Van 
Dingenen van Sluis, op voorstel dat ver-
schoore eerste zou vertrekken. 
Ook heb ik gelezen in uw artikel dat ge de 
dag van het kampioenschap van Mol gere-
den werd, niet kont aanzetten. Zo gij dit wint, 
kunt gij mijn sluier als titel ‘Kampioen van 
Mol’ ook bekomen. Jozef Van Dingelen. 
 

Of het duel is doorgegaan, hebben we 
nergens gelezen… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Voor hun vertrek naar 
Canada verkochten de 
inboedel van hun woning 
in de Oude Molenstraat 
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Het Annoncenblad van Moll, 11.3.1933 
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Het Annoncenblad van Moll, 5.5.1934 
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Het leefloon 
 

Als het inkomen onvoldoende is en je bent niet in staat dit te verande-
ren, heb je tegenwoordig recht op een leefloon. Je moet wel aan en-
kele voorwaarden voldoen: Belgische nationaliteit of in België officieel 
wonen, meerderjarig, onvoldoende inkomsten, bereid om te werken 
e.a. Hierbij gaat het natuurlijk ook over of je alleenstaande bent, sa-
menwonend of getrouwd met of zonder gezinslast. Het brengt soms 
wat onduidelijkheid en verwarring met zich mee. 
 
Ook honderd jaar geleden was dat al zo. Dan sprak men wel van een 
minimumloon of grondloon, een gezinsvergoeding of een gezinsloon. 
Maar toen was er ook al een kluwen van onduidelijkheid. 
 

Het gezinsloon 
Het weze ons vergund dit zeer belangrijk onderwerp even toe te lichten 
en uit te wijzen wat de gezinsvergoeding niet mag zijn en hoe ze dient 
opgevat. 
Eerstens komt de benaming ‘gezinsvergoeding’ ons  niet gelukkig voor. 
Gebruiken wij het woord ‘gezinsloon’ dan geven wij het begrip een diepe-
re draagkracht en onderlijnen wij beter het rechtvaardige van de zaak.  
Wij ontkennen geenszins dat elke sociale hervorming geboren wordt door 
harde strijd en de gering gezinsvergoedingen of toelagen zijn geboorte al 
een flinke verovering zullen daarstellen. Doch het komt er op aan die ver-
goedingen niet enkel als tegemoetkoming van het gebrek of als een quasi 
- officiële aalmoes voor noodlijdenden te beschouwen – en tot die opvat-
ting werkt hun geringheid sterk mede – maar zij moeten beschouwd wor-
den als een strikt rechtvaardig als absoluut deel makende van het recht-
matig loon van de arbeider. Bijgevolg moet het een familieloon zijn. Het 
gaat dus niet op die zaak alleen te behandelen als een kwestie van naas-
tenliefde van enkeling tot enkeling, van leiding tegenover arbeid, maar 
vooral als een kwestie van wettelijk recht. 
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Hier weze voorop gesteld dat het gezinsloon geen aanleiding mag geven 
tot beperking van het minimum- of grondloon: een ongehuwd arbeider of 
bediende moet ten volle een menswaardig  
Bestaan kunnen leven. Wij moeten deze gegronde opmerking van een 
onze bekwaamste sociologen beamen: ‘ik zie niet in welke onbillijkheid er 
gepleegd wordt tegenover ongehuwden of kinderlozen indien zij een loon 
ontvangen dat beantwoord aan hun arbeidsprestatie, al zou dat loon ook 
niet voldoende zijn om 5 à 6 persnonen te onderhouden.  
 
 

Voor de Eerste Wereldoorlog slokte het brood een kwart tot de helft 
van het totale inkomen op. Dat is nu gezakt tot minder dan 1 procent.  
De prijs van het brood bedroeg in de jaren twintig 2,50 fr., in de jaren 
vijftig 7 fr., in de jaren zeventig 15 fr. en nu in 2022 is dat al opgelo-
pen tot 2,80 euro (of 130 fr.).   

 
 
 
Een oude bakkerij: 
kneden, vorm geven, 
wegen, de oven ver-
warmen, in de oven 
steken. Het hoorde er 
allemaal bij. 

 
 
 
Sovjet hongersnood van 1921-1922 
De Sovjet-hongersnood van 1921-1922 was de eerste van de drie 
grote hongersnoden van de Sovjetstaat . Deze hongersnood begon in 
het voorjaar van 1921 en duurde ongeveer een jaar.  
Twintig miljoen mensen leden honger en er vielen meer dan een mil-
joen slachtoffers, geconcentreerd tussen de Dnjepr, de Wolga en 
de Noord-Kaukasus . 

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Famines_sovi%C3%A9tiques
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Famines_sovi%C3%A9tiques
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Sovi%C3%A9tique
https://nl.frwiki.wiki/wiki/1921
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Dniepr
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Volga
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Ciscaucasie
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Maalder Louis Aerts 
 

Louis Aerts (1889-1967) zit in onze geschiedenis van de windmolen 
van het Peerdskerkhof, die omstreeks 1791 is gebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De molen van Peerdskerk-
hof met mulder Aerts op de 
uitkijk. 

 
 
In 1919 kocht Louis Aerts uit Eindhout de Peerdskerkhofmolen van de 
vier gezusters Van Gestel (slechts twee ondertekenden de akte) hun 
graanmolen. De verkoopprijs bedroeg 6500 fr.  

Louis Aerts trouwde met Sophie Dassen en ze kregen drie dochters: Ro-
za, Marcella en Bertha. Later kochten ze de woning van Marie Kemps en 
Cent Vanarwegen, vlak naast de molen.  
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Omdat enkele bomen in de 
Veldstraat de wind wat tegen-
hielden, richtte maalder Aerts in 
1922 zich tot het gemeentebe-
stuur. 
Hiernaast het bericht over zijn 
vraag. 
Het Annoncenblad van Moll, 
1922 

 

De molenaar verkocht allerlei meel: 
tarwe-, gerst-, maïs en lijnmeel. 
Lijnmeel was afkomstig van lijn-
zaad, het zaad van vlas.  
Hij verkocht ook kippenvoer en 
grondnotenmeel, ook pinda’s of 
apennoten genoemd.  
 

 

Tussen de wereldoorlo-
gen verminderde de be-
drijvigheid van de wind-
molens. De concurrentie 
met de vuurmolen of die-
selmolen werd groot.  
 

De windmolen brandde in 1935 af en daarna verkocht mulder Aerts 
nog allerlei granen. Hij maalde nu en dan nog met zijn vuurmolen die in 
een ruim magazijn van betonnen blokken stond. Daarna werd ook han-
delsreiziger in medische producten van apotheker Suske Mertens uit het 
Centrum, gekend als Sus Vergif. (Uit Zo leefde Ginderbroek: De Peerds-
kerkhofmolen) 
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Markten, begankenissen en kermissen 
 

Het sociale leven in de dorpen werd tussen de twee wereldoorlogen 
vooral bepaald door de jaar- en andere markten, de bedevaarten en 
de talrijke begankenissen in de gehuchten, en door de talrijke herber-
gen en kermissen. 
Het Annoncenblad van Moll geeft voor 1922 er een overzicht van.  
De kermis van Ginderbroek viel op 11 juni: de zondag voor Hoog-
waardig met zijn Sacramentsprocessie of gemakkelijker te onthou-
den: de zondag na Pinksteren. 
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Elke maand werd in de plaatselijke week-
bladen daarbij nog eens meegedeeld waar 
er kermissen in de onmiddellijke omgeving 
waren. 

 
Tijdens de optocht van de muzikanten van Ginderbroek, de Vrije Vrienden, 
rijden met koddige fietsen en in hun komische kledij langs de kermiskramen. 
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De kermis van Ginderbroek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Ginderbroek-kermis trok 
de processie naar het pleintje 
van Borgerhout 
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De kermis van Ginderbroek in de eindjaren 1920. De foto van een groep voor 
de optocht is genomen voor het rustaltaar op het pleintje van Borgerhout 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optocht door de stra-
ten van Ginderbroek, 
net na de Tweede 
Wereldoorlog  
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Zucht naar Kunst,  

een naam die tot de verbeelding spreekt 

 

 
 
Zucht naar kunst was het mannenkoor in Ginderbroek. De zangmaat-
schappij werd in 1905 door huisschilder Jules Cools opgericht en ging 
omstreeks 1955 ter ziele. Wekelijks werd er gerepeteerd.  
Tijdens het feest van Sint-Cecilia, maar ook tijdens hun teerfeest en de 
kermis trok het koor zingend door de straten van de wijk en deed de her-
bergen aan die erelid waren. Als een van hun leden in de bloemetjes 
moest gezet worden, zoals bij een trouwfeest en een gouden bruiloft, 
bracht het een serenade. Het nam soms ook deel aan de optochten in het 
dorp of een festival en jaarlijks speelde het ook toneel in hun lokaal.  
We kunnen het leven van Zucht naar Kunst samenvatten aan de hand 
van een drietal bloeiperiodes.  
- 1905-1914 met als stichter huisschilder Jules Cools, 
- 1924-1934 met als animator zijn zoon, onderwijzer Frans Cools 
- 1945-1955 onder leiding van Jef van de Keizer (Meeus)  
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Borgerhout 
 

Borgerhout was een bekende herberg aan het einde van Ginderbroek 
en het begin van de Borgerhoutsendijk. 
Ze bestond al in 1747, want ze was tijdens een Oostenrijkse oorlog 
het hoofdkwartier van veldmaarschalk Baronnay.                                                        
Borgerhout was naast winkel, herberg, afspanning, wachtzaal tramlijn 
Turnhout-Mol-Meerhout-Eindhout (1895-1950), feestzaal, melkerij 
(1904-1919), magazijn van meststoffen en kolen, ook het lokaal van 
allerlei landbouw- en veeteeltverenigingen, zoals de Landbouwcomi-
ce van Moll, het Veekweeksyndicaat Moll, de Vrije Veeverzekering 
Moll en de Paardenverzekering Moll. De meeste vergaderingen had-
den in Borgerhout plaats en er werden ook heel wat voordrachten en 
spreekbeurten gehouden. 
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Hoewel het een privé 
lokaal was, gingen er 
ook openbare activi-
teiten door, zoals 
koepokinentingen.    
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Smartelijk ongeval 
 
Hoewel het verkeer in de twintiger jaren de wegen rustig en veilig wa-
ren, gebeurden er af en toe toch gevallen, zelfs dodelijke. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
De verbindingen tussen 
de buurgemeenten waren 
brede zandwegen, ook die 
van Mol naar Geel. 
Die karrensporen naar de 
gemeente Geel, Lommel 
en Turnhout werden rond 
1850 gekasseid, die naar 
Meerhout pas in 1885. 
 
Na dit ongeval in 1922 op 
de Geelseweg werden de 
kasseien tussen de twee 
dorpen opgebroken  en 
vervangen door rechthoe-
kige betonnen blokken. 
De weg werd vanaf dan 
de ‘Blokjesweg genoemd 
en trok heel wat wielerfa-
naten aan. 
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Belastingen 
 
Na onze de onafhankelijkheid ontwikkelde zich in België een cijns-
kiesstelsel waarbij de kiesrecht gekoppeld werd aan het betalen van 
belastingen. Maar 2% van de bevolking had kiesrecht. Voor de per-
sonenbelasting bestond er maar een met een laag tarief.  
Aan het einde van de 19e eeuw werden in de buurlanden progressie-
ve belastingtarieven ingevoerd en ook belastingen op financiële in-
komsten. Dit was niet het geval in België en hierdoor kreeg het land 
de naam een belastingparadijs te zijn. 
Om het land na de Eerste We-
reldoorlog te kunnen herop-
bouwen, waren inkomsten no-
dig en werden toch progressie-
ve tarieven in de personenbe-
lasting en een eerste vermo-
gensbelasting ingevoerd.  
In 1919 werd ook de algemene 
verplichting ingevoerd om een 
belastingaangifte in te dienen. 
Dit leidde in het begin van de 
jaren 1920 tot belastingontdui-
king en een kapitaalvlucht.  
De economische crisis van de 
jaren 1930 zorgde voor een gro-
tere belastingdruk. 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingparadijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_van_de_jaren_1930
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_van_de_jaren_1930
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Het Pleintje van Ginderbroek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 6de punt van de dagorde van de gemeenteraad van 27 november 
1922 bevatte de beslissing om de bomen van het pleintje van Gin-
derbroek te rooien en nieuwe te planten en om het pleintje van Bor-
gerhout aan te kopen. 
Waar nu het benzinestation Texaco is, was eigendom van Marie Luy-
ten, Marie van Borgerhout. In 1922 doet ze dit pand van de hand en 
de gemeente koopt dat driehoekig pleintje op het kruispunt van de 
weg  Mol-Geel en de Borgerhoutsendijk, de weg naar Meerhout. 
Na de Tweede Wereldoorlog verpacht ze dit stuk land voor een ben-
zinestation. Hoe de kadastrale toestand er nu van is, hebben we 
geen weet.   
Tijdens dezelfde gemeenteraad werd ook beslist dat de bomen van 
het Pleintje van Ginderbroek aan het Hooghuis gerooid zullen worden 
en dat er nieuwe zullen geplant worden. 
De twee overblijvende platanen die er nu nog staan, zijn dus honderd 
jaar oud. Moeten we dat niet vieren?  
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De Nete 
 

De eigenaars die aan de oevers van de Scheppelijke Nete land had-
den, durfden wel eens te veel water uit het kanaal naar Beverlo lozen. 
Wat ten strengste verboden was. Maar dat had ook voor gevolg dat 
de hooilanden in de lager geleden gebieden, zoals in Ginderbroek en 
Ezaart,  overstroomden en dat een teveel aan water schade berok-
kende. Als ze hun schadeclaim  binnen zouden brengn, konden ze 
een vergoeding krijgen. Zo wilde men de ‘wateraftappers’ een lesje 
leren.  
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Heldenfeest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sint-Babaragilde uit 
Ginderbroek was de 
52ste vereniging van 
de 82 die mee op-
stapte. 
De optocht trok door 
de Nieuwstraat en 
Ginderbroek tot aan 
Borgerhout, heen en 
terug. 
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Aan de mannen  

            van de klas 
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Te koop 
 
Het waren vooral de notarissen en de handelaars die de plaatselijke 
weekbladen vulden. Hieronder enkele handelaars die in 1922 hun 
producten in de vitrine zetten, soms waren er ook individuele perso-
nen die iets te koop aanbieden. 
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 38 

De aankondigingen van 
woningen en gronden 
die openbaar verkocht 
werden, werden in de 
plaatselijke weekbladen 
bekend gemaakt, ook 
via aanplakbiljetten in 
de omliggende herber-
gen. 
 

 
 
Smid Jozef Mols ver-
koopt enkele jaren na 
de Eerste Wereldoorlog 
twee kleine huisjes die 
naast de smidse liggen. 
We weten niet waarom 
hij dat gedaan heeft. 
 

 
 
 

 
De gegadigden konden tegen elkaar opbieden en aan de hoogste 
bieder toegekend. Meestal met een eerste en een tweede (definitie-
ve) verkoopdag. 
Een notariële verkoop van woningen en gronden werd enkele keren 
in de plaatselijk weekbladen aangekondigd. De eerste verkoopdag 
was een voorlopige waar men tegen elkaar kon opbieden. De inzet 
werd bij de volgende annonce meegedeeld, want veertien dagen later 
volgde de definitieve verkoop, weer bij opbod.  
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Als er minderjarige 
kinderen in de erfenis 
zaten, werd de ver-
koop steeds in het bij-
zijn van de vrederech-
ter gehouden, meestal 
in Vredegerecht geor-
ganiseerd. 
 

 
Natuurlijk waren er ook andere aankondigingen in de plaatselijke 
weekbladen. 
 
 



 40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft altijd bestaan dat men geld of een ring of een document 
verloor tijdens een uitstap. Als het van waarde was, werd het in een 
annonce van een plaatselijk weekblad meegedeeld en de vinder 
kreeg dan een vergoeding.  

Sommige inwoners waren 
beter bekend met hun toe-
geworpen naam dan met 
hun officiële.  
Iedereen kende Janneke 
Ruiter, maar wisten niet 
dat hij Janneke Geuens 

was.  
  
 
In dit geval ging het om een 
portefeuille waarin 1000 fr. 
zat. Dat was in 1922 veel 
geld. Of de waarde van 100 
kg boter of bijna 2000 eie-
ren. 
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De grootste landeigenaars verkochten al wat op hun land groeide, 
zoals hooigras in juni, toemaatgras in september, houtdunsel, schar-
relhout, zelfs bomen; of wat verkocht kon worden, moer bijvoorbeeld. 
 

 
 
Beste hooigras te koop onder meer ten verzoeke van Jozef Vander-
schoot aan Borgerhoutsendijk. Samenkomst aanstaande vrijdag on-
der meer om 12 uur aan de Venakker in de Polderstraat. Er moest 
meteen betaald worden. De kopers konden dankzij deze annonce 
naar de percelen met hooigras gaan kijken.  
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Toemaatgras, ook  
toemaat of nagras 
genoemd,  was 
opgegroeid  nadat 
er voor de eerste 
maal meestal in de 
meimaand al was 
gehooid. Het was 
in september een 
extraatje of toegift 
van voedsel voor 
het vee. 
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Een van de voornaamste problemen waarmee de bevolking vroeger 
te kampen had, was het nijpend tekort aan brandstoffen. Hout was 
zeer kostbaar en onvoldoende voorhanden om als algemene brand-
stof te dienen.  
De natuur bood echter al snel een perfecte oplossing door de aanwe-
zigheid van uitgestrekte venen die in hun ondergrond turf hadden.  
Al tijdens de middeleeuwen werd in de Kempen turf gestoken om als 
brandstof te gebruiken. In onze streken sprak men meestal van 
‘moer’. 
Er was harde moer die in ‘klotten’ (klompen, kluiten) kon uitgestoken 
worden, maar meestal ging het over een lichtere soort die met een 
moerbeugel moest opgeschept worden, ook wel ‘baggerd’ genoemd.  
Hoewel de hoogtepunten van het moersteken in de 18de en 19de 
eeuw lag, was het moer tot in het begin van de twintigste eeuw in de 
Molse ondergrond voldoende aanwezig om voor velen van brandstof 
te voorzien.  
 
Nog zichtbare waterplassen van 
moerkuilen tussen de Zuiderring en 
de Molse Nete (samenvloeiing), 
achter de garage Mercedes. 
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Moer uit de kuil langs de Nete in Ginderbroek met een beugel op-
diepen, met onder meer Sooi Nietvelt en Jan Beyens 
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De gemeente onteigende die eigendom in de Nieuwstraat om de weg 
wat meer recht te trekken.  
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een foto van omstreeks 1920 met de lege Nieuwstraat. Net of er toen ook een 
coronatijd was: geen mens op straat! 
Links de boerderij van P. Segers, waar later Natuursteen Heylen was en nu 
een appartementsblok.  Die woning werd in 1922 onteigend om de bocht 
minder scherp te maken.  
Rechts een gaslantaarn, een kapelletje aan een staak en de tramspoor.   


