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Elk wijkjaar begint met het afbreken van het Kersthuis, telkens op 
Verloren maandag. 
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De Tiendenstraat 

werd de mooiste kerststraat 

van Mol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stemmen werden geteld en het was deze keer gelukt: 
De Tiendenstraat is  

‘DE MOOISTE KERSTSTRAAT VAN MOL’ in 2021-22! 
 

De bewoners van het woonerf aan het Rijpad hadden de handen al-
weer in elkaar geslagen en zorgden voor een creatief verlichte kerst-
straat. En… ze hadden de wedstrijd gewonnen!  
Hun straat schitterde als geen ander. 
De Tiendenstraat ontving als prijs een Mols Kadoke van maar liefst 
500 euro. Bovendien kreeg de straat een straatnaambord om één 
jaar lang duidelijk te maken waar in Mol de mooiste kerststraat ligt.  
 
 
Bovenstaande foto werd ook ge-
nomen als de Wenskaart voor 2023 
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Een wegpiraat vlamde door onze wijk 
 

Op YouTube dook op dinsdag 28 december een filmpje op van een 
wegpiraat die roekeloos door de straten van Mol scheurde.  
Wanneer de beelden precies gemaakt zijn, was onduidelijk.  
Het filmpje startte ter hoogte van de Keirlandse Zillen. Daarna driftte 
hij over het stationsplein en reed via Jakob Smitslaan, Peerdskerkhof, 
Korenbloemstraat, de straat Ginderbroek naar de Borgerhoutsendijk. 
Vervolgens stak hij de Zuiderring over en maakte een rondje in Hei-
dehuizen om zo het woonzorgcentrum Hemelrijck te passeren. 
Om zijn gevaarlijke avonturen te filmen, had hij gebruik gemaakt van 
een camera die hij vast gesnoerd had aan zijn voorhoofd. Wanneer 
hij links en rechts keek bij een kruispunt, bewoog de camera immers 
mee. En na elke bocht trapte hij nog wat harder op de gaspedaal.  
 
 
Dom! 
Lichtzinnig!  
Onbezonnen! 
Onvergeeflijk! 
Onverantwoord! 
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Ginderbroekse dorpsgezichten 
 

In het boek Molse dorpszichten in beeld en 
woord, 1870-1905 vind je 10 briefprentkaarten 
uit onze wijk Ginderbroek.   
Deze prachtige uitgave omvatte 362 bladzijden 
met honderden foto’s en de allereerste prent-
briefkaarten van 1900 tot 1905. 
De eerste prentkaarten van Ginderbroek date-
ren uit 1902. 
 

 
 
Zicht op de Berg, een kinderrijke volksbuurt in onze wijk. Het gaat om 
de Hoogstraat die in de verte uitloopt op de kerktoren. De straat ligt 
op een heuvel tussen Ginderbroek en het Mols Veld. Voorbij de hui-
zenrij ter hoogte van de huidige huisnummers, 46-56, loopt een on-
verhard weggetje, de latere Korenbloemenstraat.  
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Vooraan prominent de kar- en koespo-
ren op de stofferige weg. Er staan em-
mers langs de gevel. Dienen zij om het 
dakwater op te vangen? Verder zien we 
onderaan de woning een klein, driehoe-
kig ‘moosgat’: een opening waar het 
vuile afwaswater van de gootsteen kon 
weglopen. De smeedijzeren ramen zijn 
gemaakt door een dorpssmid. De dak-
pannen aan de gevelkant en op de nok 
zijn met kalk aangesmeerd. Links staat 
een fiets tegen de gevel. Is het de fiets 
van de rondtrekkende fotograaf of zijn 
helper?  
De oudere vrouwen dragen een cor-
netmuts, zware rokken, klompen  en 
een neusdoek (schouderdoek).    

 
 
 
Kledij omstreeks 1900 

 
 
 

 
Deze prentbriefkaart vind je in het boek: 
Molse Dorpszichten in beeld en woord. 
Mijne beste groetenissen vanuit Moll!’ van 
Stijn Geys en Luc De Boulle.  
 
Het naslagwerk is jammer genoeg niet 
meer te verkrijgen.  
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Voetbalcoach Tom Saintfiet stunt opnieuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘We hebben al voetbalmirakels verricht’, lacht Saintfiet. 

Tom Saintfiet (onze man van 48 die zijn jeugd in Ginderbroek heeft door-
gebracht en later in de Martelarenstraat) mag en kan niet in ons jaarover-
zicht ontbreken, want hij en Gambia beleven op de Afrika Cup dankzij 
een onverwachte plek in de 1/8ste finales een droomdebuut. Op het veld 
dan toch. Naast het veld is het veeleer een nachtmerrie door de onrust in 
gastland Kameroen. ‘Honderden zwaarbewapende soldaten met gepant-
serde wagens escorteren ons naar de wedstrijden’, vertelt hij. 
Gambia was pas 150ste op de FIFA-ranking en het kleinste vasteland 
van het Afrikaanse continent: het was al een ware stunt dat hoofdtrainer 
Tom Saintfiet Gambia voor het eerst in de geschiedenis naar de Afrika 
Cup loodste en nu staat het land al prompt in de 1/8ste finales. 
De man van Ginderbroek haalt zijn achtergrond als bedrijfspsycholoog en 
zijn tactische plan aan voor het succes van Gambia. ‘Ik ben resultaatge-
richt en pas mijn tactiek daaraan aan. Je moet de spelers mentaal het he-
le jaar door naar een hoger niveau stuwen en een heel jaar door peop-
lemanager zijn.’ Tom werkt al 3,5 jaar met deze groep en zijn voetballers 
kennen zijn tactische systemen perfect. 
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Rode brievenbus Nieuwstraat  

verhuisde naar pleintje Ginderbroek 
 
De rode openbare brievenbus op de hoek Nieuwstraat – De Biststraat 
werd verhuisd naar het Pleintje in Ginderbroek, zo’n 200 meter ver-
derop. De laatste lichting blijft hetzelfde: om 10 uur ’s morgens. 
 
Op vraag van de gemeente moest de brievenbus in de Nieuwstraat  
plaats ruimen voor de nieuwe borden voor parkeerbewegwijzering die 
er geplaatst werden. 
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Tegen een verlichtingspaal geknald, 

Borgerhoutsendijk 
 
Dat de Borgerhoutsendijk een bochtige en dus een gevaarlijke ver-
keersweg is, weten we al lang.  
Hoeveel auto’s zijn er al niet van de weg geslipt?  
Ook op oudejaarsdag gleed nog een auto over de berm de gracht in.  
 
Deze keer nam een voertuig een elektrische verlichtingspaal mee, die 
dubbel geplooid in het broek terechtkwam.  
De afgebroken paal bleef enkele weken langs de weg liggen en werd 
zo een waarschuwingsteken tegen te snel rijden.  
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Madeleine Coomans 
  
We vernemen het overlijden van Madeleine van Vic 
Willekens. Ze hebben lange tijd in onze wijk ge-
woond. Enkele jaren na het overlijden van Vic heeft 
Madeleine Coomans (1928-2022) een appartement 
gekocht in de Edmond Van Hoofstraat. 
 

Vic baatte een van de eerste garages met een benzinestation in onze 
wijk uit. Toen hij bij zijn schoonbroer, ijzerhandelaar Louis Van Hees, 
ging werken, verhuurde hij zijn garage aan Honda. Nu is er Perswin-
kel ’t Pleintje gevestigd. 
Tijdens onze papieracties reed Vic met de wagen van Van Hees Me-
talen rond en hij hielp ook bij de opbouw van het Kersthuis.  
Madeleine hielp bij de binneninrichting ervan. 
In de brochurereeks: Zo leefde Ginderbroek in Congo hebben zij hun 
wedervaren in onze kolonie uitgebreid verteld. 
 
Een dikke week na hun huwelijk op 29 december 1951 vertrok Vic naar Con-
go, alleen. Hij zou er het bed voor Madeleine wel gaan opmaken en warm 
houden. Het was een heerlijk weerzien toen Vic drie maanden later zijn Ma-
deleine in Stanleyville ging verwelkomen. Zij was meegereisd met mensen 
van Bilzen die van vakantie in België terugkwamen. De man, ook een meca-
nicien, zou in 1960 door muitende soldaten doodgeschoten worden.  
Ondertussen was er een plantage in Bambinga/sur/Kasaï, ten noorden van 
Kikwit, vrij gekomen. Nonkel Staf kocht ze, een plantage van 50 ha aan de 
Kasaïrivier. Nonkel Staf en Vic zouden samen de plantages uitbouwen en be-
heren. Ze verdeelden de winst, maar gebruikten het geld vooral om de plan-
tages uit te breiden. Op hun domein woonden ongeveer 900 zwarte inlanders  
in zelfgebouwde, rechthoekige hutten, die slechts één vertrek hadden.  
‘s Morgens om zes uur was het ‘appel’. De namen werden door Vic afgeroe-
pen en iedereen kreeg zijn werk: gaan vissen, hout hakken, palmpitbomen 
planten en plantages van koffiebonen, ananas en bananen aanleggen, vruch-
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ten plukken, de gebouwen opknappen, de machines en de wagens nazien en 
vooral werken in hun zelf ingerichte olijfoliefabriek.  
Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk. De volgende morgen slenterden 
de inlanders naar het huis van Vic en Madeleine, met hun zondagse kleren 
aan: een wit hemd met manchetten, een lange broek, een hoed op. Ze wei-
gerden nog te werken, want ze waren onafhankelijk.  
Een week na de onafhankelijkheid begon de muiterij van Congolese soldaten 
en na enkele opstootjes besloten Vic en Madeleine terug naar België te ke-
ren. Ze namen hun geld en waardevolle papie-
ren mee, lieten hun woning, de magazijnen, de 
drie auto’s, de plantages en hun mensen ach-
ter, stapten op de boot van hun naaste over-
buur en voeren de Congo af tot in Brazzaville. 
Dagen daarna vlogen ze met hun zoontje terug 
naar België.   
 

(Het hele verhaal lees je in Zo leefde Gin-
derbroek in Congo, nr. 14 a, p. 100 -124) 
 
Vic vaart met zijn zoontje in een prauw naar 
hun koffieplantage aan de andere kant van de 
Kasaï-stroom 
 

 
De magazijnen met de tonnen met palmolie om verscheept te worden, 
De watertoren en twee schouwen van de stoommachines. 
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Het soldatenpaadje 
 

Op de website van de Feestcom-
missie van Ezaart lazen we:  
Het Soldatenpaadje is een openbare 
weg op privé terrein, ongeveer 1 m 
breed en die vertrekt aan de huidige 
Beekstraat ten zuiden van het plein-
tje van Ginderbroek en eindigt ten 
zuiden van de Hessie. Het paadje 
loopt evenwijdig met de vroegere 
landweg van Mol naar Geel.  
 
Foto: Het paadje van Borgerhoutsendijk 
naar Hooistraat, dat deel uitmaakte van 
het Soldatenpaadje 
 

Vanwaar die naam? 
In de Eerste en Tweede Wereldoorlog liepen de soldaten niet zo 
graag in het vizier van de vijand. Daarom meden zij de grote baan, en 
kozen liever voor paadjes die verscholen lagen tussen haag en heg. 
 
We voegen er even aan toe. Dat Soldatenpaadje liep verder naar de 
kerk van Mol-Centrum. En we zouden het daarom ook een kerkpaad-
je kunnen noemen. Als je van Ezaart kwam volgde men de Beek-
straat, dan langs het verdwenen paadje achter de tuinen van de wo-
ningen van Ginderbroek en de Nieuwstraat tot aan de huidige De 
Biststraat. Daarna volgde men het paadje (toen het Heipaadje ge-
noemd) langs de Molse Nete tot tegen de gebouwen van het ‘ge-
sticht’ in de huidige Rivierstraat, om zo op de Markt terecht te komen.  
 
Of veel soldaten of kerkgangers dit modderig paadje hebben gebruik, 
betwijfelen we.  
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Verkeersspiegels 

 
In onze wijk staan twee openbare verkeersspiegels: een in de Pol-
derstraat en een in de Nieuwstraat. 
Verkeersspiegels zijn een hulpmiddel om bij een kromming van een 
weg of voorbij een hoekwoning een beter zicht te hebben op aanko-
mend verkeer. Natuurlijk blijft voorzichtigheid altijd noodzakelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je van de hoofdweg (Staes 
Sport) in de Polderstraat terecht-
komt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je van de Korenbloemen-
straat de Nieuwstraat oprijdt. 
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Gespot in Ginderbroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het Pleintje van Ginderbroek zagen we een heel oude wagen staan 
met opvallende spaakvelgen. Op de achterkant was 1937 geschilderd. 
‘Een foto waard voor ons wijkkrantje’, dachten we en we stapten meteen 
naar huis voor ons fototoestel. Maar toen we opnieuw ter plaatse kwa-
men, stond hij er niet meer. We gingen nog even vlug in de krantenwinkel 
rondvragen wie de chauffeur kende.  
Het bleek ‘den Dis’ te zijn, Diseré Henderijckx uit Schriek tegen Bel.  
We belden hem en vroegen wanneer hij nog eens naar de Perswinkel 
kwam. Zo konden we de wagen fotograferen en wat uitleg vragen. 
Het is een Plymouth Chrysler Truck uit Californië. De carrosserie is nog 
helemaal origineel, maar de motor is vervangen door een Audi-diesel 
waardoor het verbruik tot 6 liter is beperkt.  
Ruim tien jaar geleden heeft ‘den Dis’ de wagen gekocht met een kilome-
terstand van 43 duizend mijl. Intussen heeft hijzelf 128 duizend kilometer 
ermee afgelegd. In een rustige en gezellige rijstijl met de toegelaten snel-
heden. Deze oldtimer heeft een gewone nummerplaat en moet elk jaar 
naar de keuring. Wie van oldtimers houdt, vindt zeker zijn gading in deze 
Plymouth Chrysler 1937, die soms op het Pleintje staat. 
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‘Meester Jan’ met pensioen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een dankmis in de kerk en een feest op de speelplaats nam Jan 
Meynen uit Rijpad na 15 jaar afscheid als directeur van Millekemol, 
de basisschool van Millegem. De school, de leerlingen en de leer-
krachten dankten ‘Meester Jan’ zoals hij werd genoemd, vooral door 
het zingen van zijn lijflied Pretty Fly, ‘want dan gaat Meester Jan uit 
de bol’. Het was top.  
Jan was een geliefd en creatief schoolhoofd zowel voor de leerlingen 
als de leerkrachten. Hij leefde voor zijn Millekemol en had een hart 
voor de kinderen. Hij was altijd bereikbaar voor iedereen, ook zeker 
voor de leerkrachten en de ouders. Zelf sluit ‘Meester Jan’ de school-
poort met veel pijn in het hart achter zich. 
 
                                  Meester Jan tussen zijn leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bedankt voor je gouden hart, Meester Jan! 
Een heel dikke merci voor alles. Je was en bent onze lieve meester! 
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Parijs-Roubaix is de Kasseienwielerkoers bij uitstek. 

Ginderbroek zou vroeger ook in hun koerscircuit gepast hebben.  
Onze wijk had kasseipareltjes à la Wallers, kasseistroken verstopt 
tussen de hooilanden en groene landschappen en mogelijk met als 
titel ‘de hel van Ginderbroek’. 
Rond de jaren 1850 werden de wegen naar de omliggende dorpen met kas-
seien belegd. Alleen die naar Meerhout moest wachten tot 1885 en tien jaar 
later werden de wegen tussen de gehuchten gekasseid, o.a. de Veldstraat, nu 
de Martelarenstraat.  
Maar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de kasseiwegen niet 
meer zo geliefd en werden ze overgoten met of vervangen door asfalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een foto uit 1946 van de 
Borgerhoutsendijk, toen nog 
een kasseiweg van drie me-
ter breed met ernaast het 
tramspoor dat nog niet was 
opgebroken. 
Als hier een auto naast de 
kasseien belandde, beleefde 
de chauffeur de schrik van 
zijn leven om er weer op te 
geraken. 
 
 
Een zondagse uitstap van enkele jonge mannen met Irène Raus uit de Oude 
Molenstraat, die tijdens de vlucht in de meidagen van 1940 haar rechterarm 
had verloren tijdens een bombardement in Armentiers in Noord-Frankrijk.  
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Het verkeersbord: parkeren deels op de 

rijbaan en deels op de berm  

 
 
Zie je dit bord staan, dan wil het zeggen dat, als je par-
keert, je het verplicht deels op de rijbaan en deels op de 
berm (fiets- of voetpad) moet doen.  
Volledig op de berm of op de rijbaan mag niet. 
 
We denken dat dit verkeersbord nergens in een wijk of 
gehucht zoveel voorkomt als in Ginderbroek, namelijk in 
de Hoogstraat, de Korenbloemenstraat en de Polder-
straat. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  Hoogstraat 
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Kapelletjeswandeling in onze wijk 
 

De gemeente en de Kamer voor Heemkunde maakten vorig jaar een 
inventaris op van alle kapelletjes in onze gemeente.  

Je vindt ze op de site www.gemeentemol.be/kapelletjes 
Volgens dat overzicht zijn er in Mol nog 87 kapellen en kapelletjes als 
religieus erfgoed te bewonderen. De laatste decennia zijn er wel veel 
verdwenen, vooral op privéterrein, bijvoorbeeld als mensen verbou-
wen of de tuin opnieuw aanleggen. Gelukkig hebben de niskapelletjes 
in de voorgevels nog wel stand gehouden. 
Voor onze wijk telden we nog een vijftal langs de openbare wegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omstreeks 1960 brengen de kleuters van het Rijpadschooltje hun boeketjes  tuin- 
en veldbloemen naar de Muneskapel van de Martelarenstraat, met op de achter-
grond nog de boerderij van ‘Jakske’ Van Gompel (nu Kleding Babs). 
De Muneskapel (H. Dominicus) die is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Ze-
ven Smarten en al op de Ferrariskaart uit 1777 stond, wordt al vele jaren in orde 
gehouden door Amanda die er schuin tegenover woont. 

http://www.gemeentemol.be/kapelletjes


 18 

Verdwenen kapelletjes 
 
In het vorige wijkkrantje hebben we de kapelletjes van onze wijk 
langs de openbare weg aangehaald voor een mei-wandeling. 
Een kapelletje is altijd al een oord van stilte en rust geweest. Genera-
ties mensen zijn er naartoe gekomen om te bidden. De beeldjes van 
Maria waren sacrale afbeeldingen waarvan werd aangenomen dat er 
een kracht van uit ging. Als vroeger iemand zwaar ziek was of er 
heerste een epidemie of men leefde in bange oorlogsjaren, dan gin-
gen de buren ’s avonds bij een kapelletje bidden.  
Maar Onze-Lieve-Vrouwke heeft als devotiefiguur ook te lijden onder 
de tanende godsdienstigheid. De tijden zijn veranderd: het sociale 
bindweefsel dat de kapellen deed leven, is afgebrokkeld en de zin 
voor religie en mysterie verdoofd geraakt.  
Kapelletjes zijn verdwenen uit het landschap en vooral uit de tuinen. 
Ze moesten wijken bij een verbreding van een weg of werden afge-
broken bij de bouw van een nieuwe woning. Als vroeger een kapelle-
tje in de weg stond, werd er een nieuwe geplaatst. Dat doet men nu 
niet meer.  
 
De kapelletjes vielen ook dikwijls 
ten prooi van vandalisme - wat niet 
alleen de kapelletjes trof - en de 
eigenaars werden het moe om ze 
telkens weer te herstellen, zoals 
het boomkapelletje (foto) op de 
hoek van de Oude Molenstraat en 
de Maalderstraat, vroeger het ka-
pelletje van de Site genoemd. 
 

De verdwenen kapelletjes uit onze wijk vind je op onze site:  
www.wijkginderbroek.be 



 19 

Zwerfvuilactie 
 

Op een zondagvoormiddag zagen we enkele personen in een fel ge-
kleurd fluohesje langs de huizen stappen. Bij nader toezien waren ze 
met hun afvalgrijper papiertjes aan het oprapen en die in een witte 
plastieken zak droppen.  
 

 
 

Het was het Oudercomité van de lagere school van het College dat  
zich geëngageerd had om het zwerfvuil op te ruimen.   
Drie keer per jaar organiseert het een schoonmaakactie in de straten 
rondom het college en in onze wijk. Negen kilometer per beurt. Deze 
vrijwilligers houden van nette straten en ze verdienen voor het Ou-
dercomité er een centje mee dat de gemeente betaalt. 
 

Zwerfvuil ontsiert straten en voetpaden. Maar nu oogt onze wijk weer 
proper, want opgeruimd staat netjes, leerden we vroeger op school. 
Hopelijk probeert iedereen zelf onze straten net te houden. 
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Onze kermis heeft altijd plaats op de zondag na Pinksteren.  
Omdat dit kerkelijk feest dit jaar vrij laat viel, op 5 juni, ging onze ker-
mis pas door in het weekend van 12 juni.  
 



 21 

Molenaar Fernand Huysmans,  

Hoogstraat 
 

De molen van Ezaart krijgt een nieuw kleedje: de wieken worden her-
steld en het pleisterwerk wordt vernieuwd.  
Wie daar blij mee is, is onze Fernand Huysmans uit de Hoogstraat. 
In Onderox stond er een artikel over, waarin Jef Aerts van Ezaart de 
vroegere en huidige molenaar interviewde: Fernand Huysmans en Ivo 
Hooyberghs. 
Wat wist Fernand te vertellen, die nu 73 jaar is geworden en een 
beetje last heeft van zijn ‘nieuwe’ knieën? 
‘De molen werd in 1984 gerestaureerd en de eerste molenaar erna 
was Karel Staes. Toen liep ik al stage bij Karel Heuvelmans van 
Meerhout. Ik ben in 1986 als molenaar door de gemeente aangesteld 
en was er bijna 30 jaar lang met hart en ziel mee verbonden.’  
De Vrienden van de Molen waar Fernand vanaf het eerste ogenblik 
lid van is, hielden elk jaar de driedaagse Molenfeesten, waarbij aller-
hande artiesten optraden, zelfs de toen bekende Miel Cools, schilders 
hun ‘ezels’ rond de molen zetten en meteen een tentoonstelling op-
bouwden, de pastoor hield zijn zondagse hoogmis op de Molenberg 
en met Pasen werden er chocoladen eitjes en speelgoedbeestjes uit-
geworpen. Het wemelde drie dagen lang van allerlei activiteiten en 
telkens krioelde het van het volk. 

‘Het leuke aan molenaar zijn was 
het vrij en ongedwongen werk en 
het contact met de mensen, 
vooral met de klanten die hun 
granen kwamen laten malen, 
maar ook met de scholen en de 
verenigingen die langs kwamen. 
Dat alles maakte er een erg le-
vendige bedoening van.’ 
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De schuttersgilde Sint-Barbara 
 

Zie ook: Jean Vanhees, De Sint-Barbaragilde, Molse Tijdingen 2006 

 
De jongste van de drie schuttersgildes van Mol was de Sint-
Barbaragilde, de andere twee waren de Sint-Joris- en de Sint-
Sebastiaansgilde. Zij moesten in hun beginperiode de hertog van 
Brabant bijstaan bij de verdediging van het land. 
De kolveniersgildes dateren uit de tweede helft van de 15de eeuw.  
De eerste documenten van de Sint-Barbaragilde vinden we terug in 
een verslag van het landjuweel te Nijvel in 1527. 
Waarschijnlijk heeft de gilde toen wel een ‘caerte’ en een breuk ge-
had, maar van die eerste periode is niets over bekend. 
De functies in de gilde waren: de hoofdman voor het leven, de deken, 
de kapitein, de luitenant, de gezworenen, de roffelaar, de vendelier, 
de knaap en de koning die de vogel bij het jaarlijkse koningsschieten 
had afgeschoten. Hij mocht dan een jaar lang de breuk dragen. 
Schoot iemand drie keer achter elkaar de vogel dan werd hij ‘keizer’ 
genoemd. 
Volgens de overgebleven geschriften had de gilde Sint-Barbara de 
eerste eeuw geen vast lokaal, daarna  vergaderde ze meestal in de 
herbergen van Mol-Centrum, in den Arent bijvoorbeeld.  
Vanaf 1907 tot 1955 was het lokaal van de schuttersgilde Sint-
Barbara in het Hooghuis op het Pleintje van Ginderbroek gevestigd.  
Toen smid Mols van het Hooghuis in 1955 overleed, verkocht de fa-
milie het erf aan ijzerkoopman Borms.  
 
De schuttersgilde Sint-Barbara was toen al door innerlijke en politieke 
moeilijkheden in twee groepen uiteengevallen. Het werd zelfs een ge-
rechtszaak die vele jaren heeft aangesleept omdat beide groepen 
dachten dat zij het bij het rechte eind hadden. Het heeft ze veel geld 
gekost aan advocaten en de gerechtsprocedures.  
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De kadril van Mol-Ginderbroek 
 
 

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werd op zaterdag 9 juli op 
het binnenplein van De Zwaan (vroeger het ‘gesticht’ op de Markt ge-
noemd) door volksdansgroep Klepperman drie Vlaamse en drie Mol-
se dansen uitgevoerd, o.a. de kadril van Mol-Ginderbroek. Orgelist 
Jan Verheyen begeleidde de dansers op een mobiele beiaard.  
 
De kadril (quadrille) is een authentieke dans die wordt uitgevoerd 
door vier koppels in de vorm van een vierkant. In de glorieperiode van 
zowel de schuttersgilde Sint-Barbaragilde als volksdansgroep Klep-
perman dansten ze de kadril met 12 koppels, 3 op een rij.  
Deze dans is een samensmelting van vele danspassen, zoals de 
boerenwals, de aansluitpas, galoppas, huppelpas, kruispas, wiegel-
pas, wissel- en de polkapas. Deze dans was vroeger erg populair bij 
de schutters- en andere gildes die een dansgroep hadden. 
 
Wanneer de kadril van Mol-Ginderbroek voor het eerst werd opge-
voerd, weten we niet. Maar op 24 augustus 1947 stond ze op het 
programma van de schuttersgilde Sint-Barbara die toen haar 600ste 
verjaardag vierde op het Pleintje van Ginderbroek.  
De volksdansgroep Klepperman is gesticht op 12 oktober 1946. Om-
wille van de corona heeft ze haar 75ste jubileum pas op 19 en 20 
maart 2022 kunnen vieren.  
Als we de oude foto’s van Klepperman bekijken, dan zie je qua outfit 
weinig verschil met deze van de Sint-Bararagilde: de kledij van de 
boeren uit de negentiende eeuw. 
De huidige kledij van Klepperman is na lang opzoekwerk in 1984 
voorgesteld in de Oude Post op de Markt. De klederdracht is geba-
seerd op hetgeen de burgerij van Mol droeg ten tijde van graaf de 
Broqueville, de periode van net voor de Eerste Wereldoorlog. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dans
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1947 - De viering van 600 jaar schuttersgilde Sint-Barbara op het Pleintje van 
Ginderbroek, met de vlag van de gilde op de voorgrond en met de gildebroe-
ders die een kiel en faas dragen en waarvan de meeste een snor hebben.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 –  De viering van de Vlaamse feestdag in de Zwaan met het optrede 
van volksdansgroep Klepperman. Ze dansen de kadril van Mol-
Ginderbroek, met op de achtergrond een carillon op wiele 
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Waar zijn die volkstuintjes  

van weleer gebleven? 
 

Tot voor enkele jaren had je nog een drie- à viertal volkse tuinen 
langs de Borgerhoutsendijk, die overgebleven waren van een tiental 
van de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ook de groentetuinen 
langs De Biststraat, het Heipaadje en straatjes in de Netevallei be-
staan nog alleen in onze herinneringen. En dan had je vroeger achter 
elke woning nog ‘den hof’, meestal omgeven door een betonnen ‘sti-
chel’. Ja, waar zijn ze gebleven, de tuintjes voor het leven? 
 

Ik ben nog een van de weinigen die elke dag in mijn moestuintje 
duikt. Meestal in mijn slechtste kleren, want je kunt een krop salade 
toch onmogelijk te lijf gaan in kostuum.  
Hoewel ik niet te veel verstand heb van tuinieren, doe ik het toch 
graag. Verwacht geen topprestaties op het vlak van maximale op-
brengst per vierkante meter, eerder op hoe hou je de tuin vrij van 
slakken en reeën. Maar tuinieren doe je vooral  om even helemaal tot 
rust te komen. Even weg van de wereld. Figuurlijk dan. Om met een 
modern woord uit te pakken: Je wordt helemaal ‘zen’ van te hoven.                                                        
(Onderox. in de Kempen) 
 

Op een zonnige zon-
dag aan de Borger-
houtsendijk - De hove-
niers André Van Rooy, 
Jos Goots en Jos Mer-
tens, en een bevriend 
koppel, die wat groen-
ten en een boeket 
bloemen meekrijgen uit 
de rijke oogst.  
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Dokter en burgemeester Karel Luyten 
 
In de laatste nieuwsbrief van de Molse kamer 
voor Heemkunde heeft men het in het artikel 
‘Molse historie’ over dokter Luyten die van 
1947 tot aan zijn overlijden in 1957 ook bur-
gemeester van Mol was.   
Na zijn huwelijk woonde hij in de oude dekenij 
in de Molenstraat, nu de woning van gynaeco-
loog Vanderhooydonck 
Men noemde hem toen de Oude Luyten, om-
dat er op de Markt ook nog Albert Luyten was, 
de Jonge Luyten. 
In de beginjaren van zijn praktijk reed Dr. Luyten met de fiets naar zijn 
patiënten, daarna bezocht hij zijn zieken te paard. Jaren later reed hij met 
een ‘motocyclette’ en tenslotte met een personenwagen (een stukje ge-
schiedenis van het vervoer). 
Het eerste kindje dat hij pakte, was Louis Janssen (1904), die in de Ko-
renbloemenstraat heeft gewoond.  
Karel Luyten is in 1880 geboren en opgegroeid in de afspanning van 
Borgerhout aan de Borgerhoutsendijk (Nu Ginderbroek 80-82 ). 
Borgerhout was van oudsher een afspanning waar handelaars, stouwers, 
leurders, ‘teuten’, bedevaarders naar Scherpenheuvel konden overnach-
ten. Volgens het boek ‘De Molse Markten door de jaren heen’ waren in 
Mol in 1889 twaalf afspannin-
gen, waar men paarden kon 
stallen. De grootste op een na 
was Borgerhout in Genebroek 
voor 14 paarden.   
 

Prentkaart 1903 
 
In Borgerhout was van 1904 tot 1919 een melkerij. Zie onze website. 
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Er dreigt gevaar! 
 

Nieuwsblad van Mol, 16 juni 1962 
 
In een late namiddag van vorige week heeft zich in de Nieuwstraat, op de 
staatsbaan naar Geel, voor de zoveelste keer een grondverzakking voor-
gedaan. Dit maal vertoonde zich een put van ruim een meter diepte en 
met een doormeter van circa 50 cm. De put werd inmiddels door de be-
middeling van het gemeentebestuur met zand gevuld terwijl de kasseien 
voorlopig werden teruggeplaatst. 
De herhaalde grondverzakkingen welke zich de laatste maanden op dit 
baanvak voordeden, betekenen een voortdurend gevaar voor de wegge-
bruikers en het wordt meer dan noodzakelijk dat de bevoegde instanties 
daadwerkelijk ingrijpen. Het is trouwens aan het licht gekomen bij de 
overvloedige regens die onze gewesten teisterden gedurende het jaar 
1961 en meer bepaald in de maand juni van datzelfde jaar, wanneer de 
eerste grondverzakkingen voordeden over een grote afstand van dit 
baanvak, dat de riolering lopende van de Nieuwstraat tot Ginderbroek (ter 
hoogte van het benzinestation) in zeer bedenkelijke toestand moet verke-
ren en de gevaarlijke instortingen veroorzaken.  
Gedurende vele weken vormden rood-wit beschilderde vaten een afba-
kening van de gevaarlijke zone. Tot ernstige ongevallen is het voorlopig 
niet gekomen omdat gelukkig de verwekte kuilen tijdig werden opge-
merkt. Alleen de lijnbus voelde, nauwelijks een jaar geleden, de grond 
onder de wielen wegzinken zonder echter verdere schade op te lopen. 
Het is totaal niet uitgesloten dat een grondverzakking zou plaatshebben 
gedurende de nacht, wanneer de openbare verlichting gedeeltelijk kon 
gedempt zijn en dan waren de noodlottige gevolgen voor niets vermoe-
dende autovoerders en motor- en wielrijders niet te onderschatten. 
Met het wegnemen van de rood-witte afbakening werd het gevaar niet 
bezworen, zoals we laatstleden dinsdag konden ondervinden. 
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Er dreigt gevaar!  
                        Eind juni, begin juli 2022 

 
In de Nieuwstraat wa-
ren plotseling stenen 
van de borduurboord 
naast een rioolputje 
ingestort.  
Een instantie van het 
gewest had de valkuil  
afgebakend met rood-
witte hekken en met 
het verkeersbord links 
aanhouden. 

De doortocht was enkele wekenlang een gevaarlijke situatie.  
 
Maar dé straat die de laatste jaren met de twijfelachtige eer van de 
meeste wegverzakkingen is gaan lopen, is toch wel De Biststraat ge-
weest. Als je er nu overheen rijdt, zie je op verschillende plaatsen nog 
het lapwerk dat die herstellingen hebben veroorzaakt.  
Als er   
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Waarnemingen.be Netevallei Ginderbroek 
 
Toevallig botsten we op internet op  
Waarnemingen.be Netevallei Ginderbroek. 
Toen we de naam van onze wijk erbij zagen 
staan, klikten we de website meteen aan. 
We konden ons niet vergissen want het 
kaartje vertelde alles.   
 
 
 
 

 
 
Het gebied van de waarnemingen omvat het zuidelijk deel van onze 
wijk of de Netevallei tussen Ginderbroek/Nieuwstraat, de Molderdijk, 
de Zuiderring en de Borgerhoutsendijk.  
Het terrein is ongeveer 75 ha groot.  
Waarnemingen.be en natuurpunt hebben dit plekje in onze wijk als 
locatie uitgekozen om mooie natuurfoto’s te nemen.  
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Hondendrol 
 

Hondenpoep op straat of in de gazons en borders 
van de voortuintjes: het is een doorn in het oog van 
velen. Het zorgt echt voor overlast! 
Jammer voor de eigenaars of huurders die dat ach-
tergelaten ‘zwerfdrollen’ op hun straat of in hun 
voortuintje moeten opruimen. 
Maar ook jammer voor de vele hondenliefhebbers die tijdens de wan-
deling wel een plastic hondenzakje bij zich hebben, maar nu over de-
zelfde kam worden geschoren als de ‘vuilmakers’. 

 
 
 
Ben je als hondeneigenaar niet verplicht om 
de hondenpoep op straat van je hond op te 
ruimen?  
 

 
In De Biststraat, een van de achterlig-
gende wandelstraatjes, heeft de ge-
meente een honden-vuilnisbak gezet, 
nr. 313.  
Staan er nog andere in onze wijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Molse Tijdingen 30ste editie 

Voorintekening tot 18 nov. 

18 € - BE72 8601 1149 5216 

Afhalen Kamer voor Heemkunde 

 vanaf 29 nov. 

250 blz. en meer dan 100 foto’s: 

Molse geschiedenis 
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Woningbrand  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdagavond 22 oktober brak brand uit in de leegstaande wo-
ning van Jan Leysen en Annie Van Craenendonck. De woning staat 
recht tegenover de Korenbloemenstraat, met een verkeersspiegel.  
Er zou een nieuwbouw komen, Residentie Leysen, waarvan de plan-
nen al  op een uithangbord waren afgebeeld.  
 

De brand werd opgemerkt door drie 
jonge mannen die in de buurt woon-
den. ‘Toen we hier voorbijgingen’, zei-
den ze, ‘zagen we rook uit het dak 
komen. Eerst dachten we dat het rook 
van de schouw was, maar toen werd 
het erger. We hebben meteen naar de 
brandweer en politie getelefoneerd. 

Nadien hebben we bij de buren aangebeld zodat iedereen zich in vei-
ligheid kon brengen. Daarna hebben we hier in de straat post gevat 
om het verkeer om te leiden.’ 
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De Barones van Ginderbroek 
 

De barones van Ginderbroek  
Had een grote bij in haar onderbroek 
Ze was wat in de tuin gaan lopen 
Toen was ie 'r stiekem in gekropen 
 

‘Help!’, riep ze daar in Ginderbroek 
‘Er zit een bij in mijn onderbroek!’ 
Maar gelukkig was daar ook tuinman Jan 
Hij zei: ‘Wacht barones, ik kom d'r al an!’ 
 

Jan zei: ‘Barones blijf nou effetjes staan!’ 
En hij heeft haar onderbroek uitgedaan 
De bij was heel blij en vloog gauw weg 
En hij dacht: ‘Dat was op het nippertje zeg!’ 
 

De barones stond met open mond 
Van schrik toen in haar blote kont 
Ze sprak: ‘Zeg, ben je nou helemaal!’ 
 

Jan zei: ‘Barones, ik ga, de groeten!’ 
En maakte zich snel uit de voeten 
Hij zei bij zichzelf: ‘Dat ging niet zo best 
Ik geloof dat ik het aardig heb verpest!’ 
 

Toen tuinman Jan weg was gegaan 
Heeft ze snel haar broekje weer aangedaan 
Gelukkig had niemand het verder gezien 
Daar in de tuin om kwart over tien 
 

De barones heeft zich wat opgeknapt 
En is naar Jan de tuinman gestapt 
Voor zijn hulp kreeg Jan een dikke zoen 
Maar ze zei: ‘Jan, dat mag je nooit meer doen!’ 
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Laat 

2023 

nu maar komen! 

 


