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Wijkkrantje 

Ginderbroek 

Aprilse grillen 2022 
 
 

In april begint het zeewa-
ter geleidelijk weer war-
mer te worden en daarbij 
warmt het land veel snel-
ler op dan de zee.  
Hierdoor ontstaat er een 
enorm temperatuurcon-

trast tussen land en zee. En door dit verschil wordt er een luchtcircula-
tie in gang gezet. Het weer wordt erg wisselvallig met nog winterse 
voorjaarsbuien die vergezeld kunnen worden met een donderslag, kor-
relhagel, smeltende sneeuw of zelfs sneeuw en lokaal nog lichte 
vorst.  De ijsheiligen van 11 tot 15 mei  betekenen traditioneel pas het 
einde van de kans op schadelijke nachtvorst.  
 
Gelukkig is april ook de maand van de lentekriebels en zelfs de grote 
schoonmaak staat voor de deur. Samen met het voorjaarszonnetje. 
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‘Meester Jan’ met pensioen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een dankmis in de kerk en een feest op de speelplaats nam Jan 
Meynen uit Rijpad na 15 jaar afscheid als directeur van Millekemol, de 
basisschool van Millegem. De school, de leerlingen en de leerkrachten 
dankten ‘Meester Jan’ zoals hij werd genoemd, vooral door het zingen 
van zijn lijflied Pretty Fly, ‘want dan gaat Meester Jan uit de bol’. Het 
was top.  
Jan was een geliefd en creatief schoolhoofd zowel voor de leerlingen 
als de leerkrachten. Hij leefde voor zijn Millekemol en had een hart voor 
de kinderen. Hij was altijd bereikbaar voor iedereen, ook zeker voor de 
leerkrachten en de ouders. Zelf sluit ‘Meester Jan’ de schoolpoort met 
veel pijn in het hart achter zich. 
 
                                  Meester Jan tussen zijn leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedankt voor je gouden hart, Meester Jan!Een heel dikke merci voor alles. Je 
was en blijft onze lieve meester! 
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We lezen op internet: In de Basisschool Millekemol kregen de leer-
lingen enkele nieuwe fietsjes van Sinterklaas. Ook hun oude fietsjes 
kregen ze volledig opgemaakt terug. De Sint repareerde ze natuurlijk 
niet alleen, maar hij kreeg daarvoor de hulp van de leerlingen van het 
zevende jaar Carrosserie uit het Technisch Instituut Sint-Paulusl. 

 
Die geste van Sinterklaas is ge-
makkelijk te begrijpen als je 
weet dat Jan jarenlang in ‘onze’ 
wijk de Sint was die pakjes mee-
bracht voor alle kinderen van 
Ginderbroek, in het Chiroheem, 
Martelarenstraat.  
 
 

Nog op internet vonden we deze tekst: Millekemol is een sportieve 
school. ‘We doen elke jaar mee’, vertelde schoolhoofd Jan Meynen, 
‘en tijdens de rest van het jaar besteden we ook veel aandacht aan 
sport.’ 
We kunnen het best geloven, want Jan Meynen was ook een van de 
spilfiguren van Ginvo, de volleybalclub van Ginderbroek.  
 
Als speler, als trainer, en als animator.  

 
 
 
 
 
Jan als trainer 
              van Heren 3 
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Moll.  Genebroek.  

 
Moll. Genebroek. 1904 

Uit: Molse dorpszichten tot 1905 (In Perswinkel verkrijgbaar)  
 
Zicht op het Pleintje van Ginderbroek, toen ‘Onder de Bomen’ ge-
naamd. Deze forse bomen worden gerooid in 1930.  
Vandaag staan op het Pleintje twee platanen die in dat jaar zijn geplant. 
Ze gaan dus naar de 100! 
 
 

 
(Uitvergroot) De aandacht in de foto 
wordt gevestigd op de tuffende tram 
(1895-1950) die van achter de hoek 
van de Nieuwstraat opduikt.  
Heeft de fotograaf op dit moment ge-
wacht? 
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De stoomtram heeft de tramhalte aan de Steenweg, ter hoogte van 
herberg ’t Leeuwke, achter zich gelaten om zich al stomend via de 
Markt en de Nieuwstraat naar de halte Borgerhout te begeven. 
Rechts op de foto zien we voor de deur van het Hooghuis met zijn 
typische witte ronde boog en de werkplaats van de wagenmakerij Jan 
Vanderschoot. Zoals je kunt zien voeren de arbeidslui van Vander-
schoot hun ambacht grotendeels op straat uit.  
Vanaf 1907 wordt de wagenmakerij de smidse van Jef Mols. 
Links naast het Hooghuis loopt de huidige Beemdenstraat, daarnaast 
de vijf huurhuisjes met witte voorgevel in eigendom van Nar Segers 
(Nar van de Venakker). 
De gaslantaarn zit wat verborgen in het bladerdek van de bomen. 
 
Anna Angelica Ooms, later getrouwd met Jef Cools uit Geel, was de 
overgrootmoeder van de vermoorde Waalse socialist André Cools.  
Ze heeft nog in een van deze huisjes gewoond vooraleer het gezin in 
1885 naar Flémalle nabij Luik is verhuisd. 
 

 
(Uitvergroot) ‘Op het Plein van Ginderbroek met zijn vele ambachtslui 
oefenden de smid, de timmerman, de mandenmaker, de zadelmaker 
en de pelzenbewerker hun beroep dikwijls in open lucht uit’, schreef 
Dr. R. Knaepen in zijn doctorsverhandeling over de Kempense Heidor-
pen tussen Dommel en Neten.  
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Het Grote Netewoud 

 
De Oude en de Molse Nete stromen door de achtertuin van onze wijk. 
Ruim acht jaar geleden startte het project Het Grote Netewoud in Geel, 
Meerhout en Mol. In deze regio willen Natuurverenigingen een flinke 
sprong voorwaarts zetten in de uitbouw van enkele natuurgebieden, 
zoals die van de Molse Nete.  
De vrijwilligers timmeren al jaren aan de weg. De belangrijkste doel-
stellingen van het project zijn: maaien, snoeien, exotenbestrijding, 
wandelpaden onderhouden, opvolging en herstel begrazingsraster. 

De vaste werkdag is de 4de zater-
dag van de maand. De contact-
persoon voor de natuurgebieden 
in Mol is Guy Hannes (guyhan-
nes@skynet.be). 
 
 
 

De zilverreiger op de oever van de Molse Nete, achter de Mercedesgarage. 
 
 

 
 
 

Het nieuwe logo van MONA, 

Mols Overleg Nucleair Afval 
 
Daarop de gloednieuwe gebouwen van Tabloo, 
het bezoekers- en ontmoetingscentrum, dat de 
vorm heeft van een ‘tafel’ (tabloo in het Espe-
ranto). 

Met een tentoonstelling en een brasserie voor een drankje en een hapje. 
(www.tabloo.com) 

mailto:guy.hannes@skynet.be
mailto:jefsas@skynet.be
http://www.tabloo.com/
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Gespot in Ginderbroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het Pleintje van Ginderbroek zagen we een heel oude wagen staan met 
opvallende spaakvelgen. Op de achterkant was 1937 geschilderd. 
‘Een foto waard voor ons wijkkrantje’, dachten we en we stapten meteen 
naar huis voor ons fototoestel. Maar toen we opnieuw ter plaatse kwamen, 
stond hij er niet meer. We gingen nog even vlug in de krantenwinkel rond-
vragen wie de chauffeur kende.  
Het bleek ‘den Dis’ te zijn, Diseré Henderijckx uit Schriek tegen Bel.  
We belden hem en vroegen wanneer hij nog eens naar de Perswinkel 
kwam. Zo konden we de wagen fotograferen en wat uitleg vragen. 
Het is een Plymouth Chrysler Truck uit Californië. De carrosserie is nog 
helemaal origineel, maar de motor is vervangen door een Audi-diesel 
waardoor het verbruik tot 6 liter is beperkt.  
Ruim tien jaar geleden heeft ‘den Dis’ de wagen gekocht met een kilome-
terstand van 43 duizend mijl. Intussen heeft hijzelf 128 duizend kilometer 
ermee afgelegd. In een rustige en gezellige rijstijl met de toegelaten snel-
heden. Deze oldtimer heeft een gewone nummerplaat en moet elk jaar 
naar de keuring. Wie van oldtimers houdt, vindt zeker zijn gading in deze 
Plymouth Chrysler 1937, die soms op het Pleintje van Ginderbroek staat. 
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Verkeersspiegels 
 
In onze wijk staan twee openbare verkeersspiegels: een in de Polder-
straat en een in de Nieuwstraat. 
Verkeersspiegels zijn een hulpmiddel om bij een kromming van een 
weg of voorbij een hoekwoning een beter zicht te hebben op aanko-
mend verkeer. Natuurlijk blijft voorzichtigheid altijd noodzakelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer je van de hoofdweg (Staes 
Sport) in de Polderstraat terecht-
komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je van de Korenbloemen-
straat de Nieuwstraat inrijdt.  
  

 


