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1921 – Honderd jaar geleden 
 
Het Annoncenblad van Moll en Gazet van Moll waren de plaatselijke 
weekbladen in Mol, vanaf 1885 tot 1940.  
Telkens stonden er tientallen annonces in. Zulke kleine advertenties 
maakten ‘iets’ bekend of waren zoekertjes of korte advertenties van 
wat werd verkocht. Wie zo’n advertentie plaatste, betaalde aan de 
uitgever een kleinigheid.   
Uit de jaargangen van 1921 plukken we die van onze wijk er even uit,  
die dus honderd jaar geleden gepubliceerd zijn.  
 
Smid Mols en de Barbara schuttersgilde 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jos. Mols leerde in Lier voor smid, on-
der meer samen met de vader van 
Bobbejaan Schoepen.  
Hij kreeg er een gedegen opleiding van 
hoefsmid en heeft zelfs nog een tijdje 
gewerkt bij Van Boeckel, die later de 
grote kunstsmid van Lier is geworden.  
In Lier leerde hij ook zijn vrouw Leonti-
ne Vanderheyden kennen.  
Ze kregen negen kinderen. 
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Het gezin van Jos. Mols woonde in het Hooghuis met een smidse en 
een herberg, waar de schuttersgilde Sint-Barbara haar lokaal had. 
In Zo Leefde Ginderbroek nr. 7 Het Hooghuis p. 40 – 64 lees je het 
hele levensverhaal van smid Mols. 
 
In deze annonce is er sprake van ‘de sociëteit in te stellen’. We zijn er 
bijna zeker van dat het gaat over de schuttersgilde Sinter-Barbara  
die vermoedelijk na de Eerste Wereldoorlog weer opgestart wordt en 
er volgt al vlug een vergadering van de Gildebroeders en meteen ook 
een oproep voor nieuwe leden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenkomst van schuttersgilden op het Pleintje van  
Ginderbroek, enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog 
Je ziet de woningen aan de andere kant van het Hooghuis. 
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Staande prijskegeling 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bijna in elk café van de wijk was er in de zomermaanden een rendez-
vous van buren en kennissen om te kegelen. Op een zondagnamid-
dag waren enkele liefhebbers er al vroeg bij en in de late namiddag 
lokte elke baan vaak tien à vijftien spelers.  
Er werd gespeeld per inzet of per pot. 
In een schaaltje op de vensterbank rinkelde telkens een inleg van 
0,50 fr. of 1 fr. per speler, die dan tweemaal na mekaar mocht gooien. 
Als men de eerste worp onvoldoende achtte, mocht men de inleg bij-
zetten en achteraf opnieuw spelen. Bij gelijk spel moest men ‘kave-
len’ met één worp. 
Bij het kegelen was er steeds een jongen van dienst om de kegels op 
te zetten. Daar waren kandidaten genoeg voor, want de opzetter 
kreeg van de winnaar een cent uit ‘de pot’ toegegooid. 
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Elk café dat zichzelf respecteerde, hield een officiële ‘Staande prijs-
kegeling’ die over drie of vier zondagen verspreid werd. Er was dan 
een grote prijs te verdienen.  
 

 
Tijdens de kermissen van Ginderbroek in de jaren 1990-2010, inge-
richt door het Ontspanningscomité, werd er steeds een kegelbaan in-
gehuurd. Ook de jeugd zette toen de kegels op hun juiste plaats. 
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De voermannen van Ginderbroek 
 
De voermannen van Ginderbroek, ze waren bekend in de streek.  
Ze hadden twee à drie paarden en vervoerden allerhande vrachten in 
Mol, later ook naar andere dorpen en steden. Wie voor de Tweede 
Wereldoorlog een paard had, deed aan vervoer. De voerders losten 
kolen, haalden bakstenen aan de Balense of Donkse brug en kalk 
aan het station, trokken met een 'nuts' de bomen uit het bos, brachten  
met de kermis de foor en de gehuurde orgels naar de pleintjes, ver-
voerden beesten, gingen ploegen en mest afvoeren, en hadden 
meestal een dienst naar de omliggende handelssteden, vooral Diest, 
Turnhout en Scherpenheuvel.  
De voornaamste voermannen van Ginderbroek waren Fernand Van 
Hees, Louis Van Hees, Dolf Vanhees, Louis Delaet, Hendri Vos, Jan 
Van Hees en Jef Staes.   
Fernand Van Hees, met als toegeworpen naam de Fey, woonde waar 
later bandencentrale Boons en nu bouwondernemer Neuts is.  
Suske Van Hees, Suske van de Fey, 
stierf nogal jong en zijn vrouw trouwde 
met zijn broer, Louis Van Hees, de Waal 
of de Waal van de Fey.  
Hij woonde tegenover het Pleintje van 
Ginderbroek. In de zijstraat stonden de 
stallen en hokken voor zijn paarden en 
karren. Boven de ramen van de herberg 
stond ‘De Vrachtkar’ geschreven.   
Een van zijn zonen was Fonske Van 
Hees of Fonske van de Waal. Hij werd 
ook wel eens ‘de Nuts’ genoemd, omdat 
hij ook met de ‘nuts’ (mallejan) reed.  
 

1945 - Fonske van de Waal voor zijn karrenschob 
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Voerder Louis Dierckx ging vooral op de markt van Diest jonge var-
kens halen om ze thuis te verkopen. 
 
Dankzij die annonces kennen we de naam van vele herbergen in de 
wijk. Van ‘In de Zweep’ hadden we nog niet gehoord tot we deze ad-
vertentie ontdekten en die naam verduidelijkt meteen het beroep van 
de herbergier: de voerder die met de zweep zijn paard soms moet 
aanporren.  

 
 
Omdat de mensen wel de toe-
naam van de handelaars ken-
den en veel minder de achter-
naam, werden die bijnamen in 
de annonces vaak tussen 
haakjes bijgevoegd. Die aan-
kondigingen hebben we onder 
meer gebruikt voor Zo leefde 
Ginderbroek nr. 19: Kakelutje 
en andere toegeworpen na-
men. 
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De Waal of Louis Van Hees stapt met zijn stootkar voorbij de dekenij 
en de kerk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voerder heeft zo net een kar bakstenen gelost. 
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Huizing met bouwland 
 
In de plaatselijke weekbladen en ook op de affiches in de herbergen 
boden de notarissen huizen en gronden te koop aan.  
Met deze publiciteit werden dag, uur en plaats meegedeeld.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ferdinand Van hees, de grootvader van Metalen Fernand en Danny 
van Hees, was een voerman in Ginderbroek en hij had een groot erf: 
een driewoonst met stal, schuur, inrijpoort en hof.   
Zoals je kunt lezen lagen in onze wijk ook enkele percelen van het 
Armbestuur van de gemeente en van het Weldadigheidsgesticht.   
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Notaris Smolderen was in die tijd de notaris van Mol. Maar hij leidde 
een ‘liederlijk’ leven en geraakte in financiële moeilijkheden met zwa-
re gevolgen voor zijn cliënteel die hun spaarcenten geheel of gedeel-
telijk kwijt geraakten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je als buitenstaander zo’n annonce leest, weet je meteen wat voor 
beroep de eigenaar had: de man van weduwe Molenberghs was 
herbergier, kolenhandelaar en vervoerder.  
Het ‘commerciehuis’ werd daarna het bedrijf van kolenboer Warke 
Bol, de toenaam van Edward Molenberghs.   
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Kermissen 
 
 

 
 
Kermissen in Mol tijdens de tweede helft van mei 1921 
 
De jeugd trok in groep naar de kermissen in hun buurt en ze hadden 
kansen in overvloed.  
 
De jongelui stroopten de jaarmarkten af op zoek naar een zoetelief. 
Zo trokken hele groepen jongens, want dan voelden ze zich sterk, 
van de ene kermis of jaarmarkt naar de andere.   
 
De jongens en de meisjes gingen apart naar de kermis. Ze moesten 
wel om 10 uur terug thuis zijn. Maar met Ginderbroek- en Ezaart-
meikermis gingen ze al vanaf ‘s middags dansen. 
De kermissen van Millegem en Achterbos waren plezanter. Die boe-
renjongens, die gingen met de kermis er nogal tegen aan, zeg. 
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Ze hebben veel deugd aan hun jeugd gehad, vooral de kermissen en 
het dansen waren hoogtepunten van het jaar.  
Met Retie-kermis bijvoorbeeld stonden er vijf spiegeltenten, ver-
plaatsbare danszalen, en waren er drie zalen. Tijdens dinsdagkermis 
trok de Desselse jeugd als een processie naar Retie. Met de kermis 
van Dessel was het net andersom. 
Alleen in de gemeente Mol mocht met de kermis geen danstent ge-
plaatst worden, een verbod van een ‘te’ katholiek gemeentebestuur. 
De eigenaars van de zalen waren hier in Mol daardoor wel in hun 
nopjes.Met de kermis van Mol-Donk mocht geen spiegeltent geplaatst 
worden. Waar dan wel? Beneden over de brug, op Dessels grondge-
bied. 
 
Vele koppels van net na de oorlog hebben mekaar leren kennen op 
de kermissen. Het waren hoogtepunten in de ontspanningswereld 
voor de jeugd van toen.  
Om vijf uur in de namiddag of zelfs nog vroeger stapten groepjes 
meisjes te voet naar de kermis, arm in arm, over de hele breedte van 
de weg. Achter hen liepen of reden de jongens. In de zaal van Anna 
van de Lim en van Fonske van de Waal was er ‘spel’. Maar ook 
Smed Mols had zijn smidse vrijgemaakt en gewit, Sooi van de Mulder 
zijn meststoffenmagazijn en de Lansier zijn kolenhok. Ze legden er 
een ‘plancher’ als dansvloer. Overal speelde een orkest drie dagen 
lang of zat er een jazz. Wat werd er toen nog gedanst, door jong en 
oud. 
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Tijdens de kermisdagen trok een 
vrolijke, kluchtige stoet door de 
wijk en omliggende straten. Op 
deze foto samenkomst van de 
‘kluchtige’ fietsers voor de herberg 
van de Mulder of Borgerhout.  
 
 
 
De Vrije Vrienden was een verza-
meling van alle muzikanten van 
Ginderbroek en ze repeteerden 
enkele stapliederen, liepen voorop 
in de stoet en bezochten daarna 
de meeste herbergen van de wijk. 
Op de achtergrond het Hooghuis.  
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De militaire groet 
 
 

 
 
Wie nog soldaat is geweest, weet dat hij iedereen moest groeten die 
in graad boven hem stond. Er was dus een militaire groetplicht. 
Salueren was een eerbetoon aan zijn meerdere. Men bracht dan een 
hand aan de soldatenmuts. 
Menigeen heeft een corvee gekregen omdat hij niet gesalueerd had.  
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Alfons (Louis in de omgangstaal) van Frans Ooms  
 

 
 
 
 
Zoals het vroeger bij-
na noodzakelijk was, 
boerde de familie 
Ooms nog met een 
koe en pachtte een 
lap grond op het Mols 
Veld.  
Toen in de zomer 
van 1921 het koren 
rijp was en er moest 
gepikt worden, nam 
Frans Ooms, steeds 
‘de Pen’ genoemd,  
een dag 'congé'. 
Zijn zoon Louis zou 
wel gaan werken. 
Maar omdat zijn va-
der er niet bij was, 
moest hij 'manoeu-
vres' uitvoeren die hij 
niet gewoon was. Bij 
het koppelen van de 
wagons werd hij tus-
sen twee buffers ver-
pletterd en overleed 
op 21 juli 1921.  
 
A.v.M., 1921. 
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Louis was slechts 17 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vader en zoon, 
  Frans en Louis Ooms 

 
 
Ouderen onder ons kennen misschien Jos van Eynde nog wel? De 
volksvertegenwoordiger en voorzitter van de B.S.P.  
Hij was getrouwd met Stanske Ooms, de zus van Louis. Ze was het 
mooiste meisje in de omtrek. Maar tijdens de oorlog ging ze in Leo-
poldsburg dansen en trok ze op met Duitse officieren. Dat werd haar 
bij de bevrijding erg kwalijk genomen. Bij de repressie vluchtte ze 
naar haar zus in Tessenderlo en 
ging na haar veroordeling in Ant-
werpen wonen, waar ze de volks-
vertegenwoordiger leerde kennen. 
Stanske was een werklustige 
vrouw. Zo kon ze met de tram van-
uit Antwerpen om 2 uur in Ginder-
broek toekomen en om 3 uur zag 
men haar al aan het werk, zelfs 
met de beerton naar het veld rij-
den. 

Stanske Pen (rechts) en buurmeisje Marie Vos 
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De Slag bij Kortrijk, beter bekend als de Guldensporenslag, vond 
plaats op het Groeningheslagveld op 11 juli 1302 tussen milities uit 
het graafschap Vlaanderen en het leger van de koning van Frank-
rijk, Filips IV. Die overwinning werd elk jaar met optochten (met 30 
groepen in 1921) herdacht, vooral tussen de twee wereldoorlogen.  
Nu is die datum de Vlaamse feestdag geworden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1302
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_koningen_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_koningen_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_IV_van_Frankrijk
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Openbare Verkopingen 
 
Een openbare verkoping houdt in dat men goederen te koop aanbiedt 
op een publieke plaats. 
Mensen komen dan samen op een afgesproken plaats waar de aan-
wezigen ‘bij opbod’ bieden en het goed toegewezen wordt aan de 
hoogste of laatste bieder. 
Een verkoper biedt zijn huis, grond, bomen, koren, hooi, toemaat 
moer en zo meer te koop aan. Door affiches en annonces in de plaat-
selijke weekbladen worden dag, uur en plaats meegedeeld.  
Als de behaalde prijs voor de verkoper onvoldoende is dan is er soms 
de mogelijkheid van achteraf een ‘hoger bod’ te doen. 
  
Van een verkoop met kaarsjes of wiekjes in onze wijk hebben we 
nooit gehoord. De notaris heeft voor hem een reeks kleine kaarsjes 
staan en steekt er een aan bij het eerste bod. Als de vlam dooft, is de 
verkoop gesloten. 
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De grondbezitters of de rentmeesters van de grootgrondbezitters ver-
kopen het koren dat op hun land staat. Ze hoeven het dus niet te pik-
ken, weg te voeren en te dorsen.  
De kopers moeten vooraf de korenpercelen gaan bekijken en dan 
wordt, meestal in een bepaalde herberg, de verkoop met opbod door 
de notaris geregeld.  
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In de herfstdagen 
stonden de week-
bladen vol met 

verkopingen van toemaat of nawei, nasnede. Het is het gras dat op-
groeit nadat er voor de eerste maal in juni gehooid is.  
Denk maar even aan het ontstaan van de naam Toemaathoek in 
Ginderbuiten.   
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De notaris reed mogelijk met zijn ‘sjees’ naar de verschillende plaat-
sen waar de bomen en het ‘kapruin’ in een herberg of ter plaatse ver-
kocht werden. De meeste grootgrondbezitters van Mol komen bij alle 
verkopingen erin voor: mr. Cools, Janssens, Van Schoubroeck en 
anderen. 
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Haafverkopingen 
 
Je kent de uitdrukking ‘have en goed’, wat betekent ‘alles wat je be-
zit’. Bij een haveverkoping wordt alles verkocht wat men bezit, 
meestal na een overlijden: de roerende goederen en alles wat in de 
woning en op het erf te vinden is.  
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Haveverkoping in 1968, tegen-
over het Pleintje van Texaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
De afrekening met notaris Van 
Roosbroek en klerk Pol  
Vleugels 
 

Foto’s Frans Cuyvers,  
Frans van het Bazarke 
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Annonces van de handelaar 
 
Natuurlijk had je ook nog de handelaars, kruidenierswinkels en am-
bachtslui die hun producten in de weekbladen aanboden en vooral 
vertelden waarom iedereen best bij hen kwam kopen.   
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7 
 
 
 
 
 
 

Koperslager Dinus Luyckx woonde eerst in Ginderbroek, maar als 
een handelaar een pand in het Centrum kon kopen, twijfelde hij niet. 
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Kruidenierswinkel ‘In de Kleine Winst’, bij Charel Van Gompel-Vos op 
het einde van Ginderbroek, nu tegenover station Texaco. 
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Soms pittige, creatieve annonces… 
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Persoonlijke verkopingen 
 
‘Uit de hand te koop’ betekende dat de koper met de verkoper moest 
overeenkomen over de prijs. Bij een woning of een perceel grond 
moest de koopakte nog wel door een notaris bevestigd worden.  
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Kunstmeststoffen 
 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog werd het land vooral vruchtbaarder 
gemaakt door organische meststoffen, ook wel dierlijke mest ge-
noemd. In de koeienstal werd de vloer geregeld met een nieuwe laag 
strooisel bedekt en in het voorjaar werd het mengsel van mest en stro 
dat zich in de potstal opgehoopt had, op het land uitgespreid. Het 
kappen van het strooisel, het ledigen van de potstal en het uitstrooien  
van het mest op het land was zware handenarbeid.  
 
Na de Eerste Wereldoorlog neemt de opkomst van kunstmest een 
grote vlucht en enkele landbouwers en handelaars zien er een gewin 
in en beginnen het te verkopen, ook in onze wijk.  
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De winkel van Charel Claes in de Nieuwstraat leek op een kleine ‘ba-
zar’, waar naast kruidenierswaren ook voeder voor dieren en kunst-
meststoffen werden verkocht. De familie Claes had zelfs een ‘vuur-
molen’ of een graanmolen die door elektriciteit werd aangedreven.  
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Allerlei nieuws 
 
Die weekbladen waren wat blij als ze plaatselijk nieuws konden mee-
delen om hun blad aantrekkelijk te maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Bot was een bekende persoon op de Rozenberg, getrouwd met 
een vrouw uit Ginderbroek, die mensen en brieven over de grens met 
Nederland bracht, die de Duitsers hadden afgesloten met de zoge-
naamde ‘de doode draad’ met elektrische draden.   
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog  zijn in Ginderbroek zeven jongens  
gesneuveld op een bevolking van nog een duizend inwoners. 
Zie Zo leefde Ginderbroek in de Eerste Wereldoorlog, nr. 8 
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In 1921 waren er 
ook al ‘gas’boetes. 
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In elk blad stonden mopjes… 
 
 
 


